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Leesplezier
Zojuist heb ik een hele stapel boeken geselec-
teerd. Ze gaan naar Amsterdam. En vandaar naar 
Drenthe. Daar vormen ze de hoofdmoot van een 
aanlokkelijk arrangement: het leesweekend. Nu 
maar hopen dat ze in de smaak vallen. 

Bij binnenkomst verdwijnt de mobiel in de bak 
en dan is de moderne mens 48 uur lang vrij. Twee 
dagen losgeweekt van het scherm, in gezelschap 
van een boek. Terwijl de ogen ontspannen over 
de bladzijden glijden, vult de leeservaring de 
tijd. Rust creëren voor jezelf door te leven op 
het ritme van het verhaal. 

Wat zou de verstilde mens raken tijdens het 
lezen? De scherpe observaties, de heldere pen, 
de boodschap? De inventieve plot, de bijzondere 
hoofdpersonen, het levendige taalgebruik? 

In de verhalen uit Het woud van Holst van 
Winny Boogaards trof mij vooral de toon, de 
zachtmoedigheid die de personages ten deel 
valt bij alles wat ze doen, denken en ervaren. 
Wees mild voor jezelf, ga liefdevol met elkaar 
om, lees ik erin; een pleidooi voor het laten pre-
valeren van de zachte krachten. Dat zijn we in 
Nederland niet zo gewend, constateert coach 
en trainer Daphne Wijnstok. Zij organiseert 
wandelingen om mensen meer met zichzelf en 
de omgeving in balans te brengen. 

Nieuwsgierig naar wat beide buurtgenoten 
zoal te vertellen hebben? Plus enkele anderen 
die in onze wijk wonen of werken? Lees het 
wijkmagazine. Ach, en laat de telefoon gewoon 
even links liggen, mocht hij trillen of rinkelen. 

Elisabeth van Elsen
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Herfst

Eind oktober, de herfst is begonnen. Ook een mooi seizoen; 
de bladeren vallen net als onze gedachten.

De zomer in Nederland kende hitte en ook neerslag. Het is 
bijna niet meer te voorspellen. Voor de dag van ons Wijk-
festival waren de voorspellingen goed en we hadden geluk: 
ze  kwamen ook uit! We kijken terug op een zeer geslaagd 
festival. Iedereen (nogmaals) dank voor de organisatie en 
leuk dat u er was. Volgend jaar weer.

Ook de herfst leent zich uitstekend voor een ommetje in 
de buurt. Ik heb daar al eerder over geschreven, het is de 
moeite waard. Ondanks alles wat er speelt in de wereld, 
dichtbij of ver weg, een frisse neus halen geeft energie en 
het is nog gezond ook. Het is een voorrecht dat wij dat in 
onze wijk en de directe omgeving zo makkelijk kunnen doen.

Het gonst het hele jaar door van de activiteiten in ons 
wijkcentrum. Bewoners, ondernemers, zzp’ers, VvE’s en de 
gemeente benutten de ruimtes die we beschikbaar heb-
ben. Vergaderingen, partijtjes, onderwijshulp: het is heel 
gevarieerd. En in november fungeert het wijkcentrum weer 
als stembureau! Lekker dichtbij en vertrouwd.

Fijne herfst!

Bestuurslid, Geert van Drimmelen

er vallen al wat bladeren 
de herfst is onderweg
het wordt al eerder donker 
de herfst meldt zich al aan

VOORWOORD



De 24-jarige Janneau Meijer is sinds februari 2022 de trotse eigenaar van bistro Beau Dining & Drinks 
aan de Goudsbloemlaan. Het pand op de hoek van de Begoniastraat kent een verleden van diverse 
horecabestemmingen, die op z’n zachtst gezegd niet echt tot wasdom gekomen zijn. We spreken de 
jonge horeca ondernemer over zijn manier om daar verandering in te brengen en zijn visie en erva-
ringen tot nu toe als nieuwe buurtzaak. Dat hij en zijn team het niet onverdienstelijk doen, blijkt uit 
de vele positieve recensies op Google. ‘Dat is best wel belangrijk,’ zegt hij. ‘Mensen die op zoek zijn 
naar leuke plekjes in de buurt raadplegen daarvoor vaak de bekende zoekmachines.’

Janneau werkt al sinds zijn zeer jonge jaren in de horeca. 
Na een jaar of acht ervaring bij diverse strandpaviljoens 
en andere horecabedrijven, volgde hij de horecaopleiding 
aan de internationale hotelschool in Den Haag en liep 

hij stage bij diverse zaken in de stad en een jaar bij een 
vijfsterrenhotel in Londen. Beau Dining & Drinks is zijn 
eerste eigen zaak. Dat hij al vroeg voor zichzelf is begon-
nen, is volgens hem een genetische kwestie. ‘Ik kom uit 

 D I C K VAN D E R Z WA AR D  K AR E L VAN D E R B E NT

BISTRO EIGENAAR JANNEAU MEIJER: 

‘IK VIND DE 
BLOEMENBUURT 
EEN VERWELKOMENDE 
BUURT’

BUURTONDERNEMERS
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een echte ondernemersfamilie. Die uitdaging van het 
zelfstandig ondernemerschap zit bij ons wel een beetje in 
de familie. Mijn vader had op de Thomsonlaan een eigen 
makelaarskantoor en mijn zus heeft als mondhygiëniste 
haar eigen praktijk aan de Nieboerweg geopend. Ik vind 
het mooie van het zelfstandig ondernemerschap de 
vrijheid je eigen standpunten en visie te kunnen volgen.’

Laagdrempeligheid
‘Zo is mijn visie wat Beau betreft het uitstralen van 
laagdrempeligheid door het leveren van goede kwaliteit 
voor een toegankelijke prijs. Dat is vandaag de dag met 
de steeds stijgende prijzen best moeilijk.’ Janneau ziet 
liever dat zijn klanten het zich kunnen veroorloven om 
vaker terug te komen. ‘Dat doen we door ze een leuk en 
smakelijk bordje te bieden, dat er mooi uitziet, tegen een 
redelijke prijs.’ 

Kan hij nu al zeggen of alles naar verwachting loopt? ‘Ja, 
we zijn natuurlijk nog steeds aan het groeien. Het is een 
kwestie van in de buurt naamsbekendheid opbouwen. 
Wij hebben het in ieder geval zeer naar onze zin en krij-
gen goede feed-back uit de buurt. Wij zijn er nu zo ver 
ingegroeid, dat we in het weekend lekker vol zitten en 
dat moeten wij proberen naar de rest van de week uit te 
breiden. Nu zijn we nog open van woensdag tot en met 
zondag, maar als het even kan komt de dinsdag er zo 
snel mogelijk bij.’

Teamwork
Hij spreekt steeds in de eerste persoon meervoud. Wie 
zijn ‘wij’? ‘Ik geef leiding aan een team van mensen die ik 
om mij heen heb verzameld. Ik praat over “wij” omdat ik 
zeker weet dat het er allemaal heel anders uit zou zien als 
ik het in mijn eentje zou moeten doen. Het is teamwork.’ 
In de praktijk fungeert Janneau vaak als een soort ‘vlie-
gende keep’. ‘Ik spring in waar het nodig is. Soms help ik 
de chef in de keuken, of ik sta in de spoelkeuken, maar 
het kan ook zijn dat ik aan de voorkant, in de bediening 
moet bijstaan.’

In de keuken staat Chef Haijko Mulder. Hij heeft ruim 20 
jaar ervaring en is er sinds drie maanden bij. ‘Ik ben heel 
blij dat hij nu de kar in de keuken trekt. Voordat Haijko 
er was, heb ik zelf de keuken gerund, vaak met de hulp 
van bevriende collega’s. Maar een vast hoofd in de keuken 
geeft veel meer zekerheid, waardoor wij nu nog beter een 
constante kwaliteit kunnen garanderen.’

Wat zijn Haijko’s belangrijkste specialiteiten? ‘Wij probe-
ren elke week een special te brengen en dat heet op de 
kaart dan The Butcher’s Choice. Dat is een gerecht met 
een mooi stukje vlees dat elke week wisselt. Maar zijn 
specialiteit is toch wel vis. Zo hebben wij momenteel een 

hele schol op de kaart, tonijn tartaki en speciale oesters 
(zowel normaal als gebakken met een hollandaise sausje). 
Daar leeft onze chef zijn creativiteit op uit.’

Shared dining
Janneau profileert zijn zaak als een bistro. Hoezo? ‘Dat zit 
hem in de keuze van de gerechten. Geen al te uitgebreide 
kaart van voor- , hoofd- en nagerechten. Het bistrocon-
cept zit hem ook in de informele en persoonlijke sfeer. 
Ik wil graag dat ons personeel de klanten herkent. Dat 
ze bijvoorbeeld vragen of ze het fijn hebben gehad, als 
ze weten dat ze op vakantie zijn geweest. Persoonlijke 
interesse voor de klanten is goed voor de sfeer waarin 
klanten zich thuis voelen. Waar wij van het bistroconcept 
afwijken is de mogelijkheid om onze voorgerechten in de 
vorm van ‘shared dining’ te bestellen. Ofwel het delen van 
gerechtjes. Wat hier in de buurt erg blijkt aan te slaan is 
om in dat shared dining concept lekker van alles op tafel 
te zetten, ieder eet wat hij of zij wil. Zo bieden wij mensen 
die niet al te veel willen eten de mogelijkheid om in plaats 
een driegangen menu twee of drie rondes shared dining 
met de voorgerechten te nemen. Dan hebben ze vaak ook 
genoeg gegeten.’

Buurtzaak 
Daarmee profileert hij zich ook als een buurtzaak. ‘Dat 
is ook vanaf het begin duidelijk de bedoeling geweest,’ 
benadrukt Janneau. ‘We willen een plekje in de buurt zijn 
waar mensen even langskomen, samen of om elkaar te 
ontmoeten, om even een drankje te drinken al dan niet 
met een bittergarnituur of om lekker te komen dineren. 
Wij hebben het deze zomer op het terras veel zien gebeu-
ren dat buren en buurtgenoten hier afspreken of elkaar 
ontmoeten om vervolgens lekker een tijdje te blijven.’

Een driegangen menu kost bij Beau tussen de 35 en 40 euro 
per persoon. Exclusief de wijn, die volgens Janneau niet 
prijzig is. ‘Wij werken samen met wijnhandel Le Bouchon 
in de Valeriusstraat. Die heeft een ruim assortiment goede 
wijnen voor toegankelijke prijzen. Deze samenwerking 
bevalt mij beter dan met de horeca-groothandel, waar 
de nadruk toch vaker ligt op exclusievere en duurdere 
producten. Le Bouchon is een wijnwinkel met een goede 
feeling voor de consument.’

Wat is een echte Bloemenbuurtklant? ‘Laat ik het zo zeg-
gen: ik vind de Bloemenbuurt een verwelkomende buurt. 
Mensen ontmoeten elkaar graag en makkelijk en vinden 
het vaak leuk om samen te zijn. Ook jonge gezinnen zijn 
van harte welkom. Voor de kleintjes zetten onze mede-
werkers er graag en ongevraagd een kinderstoel bij en 
op onze menukaart is er ruime keuze voor jong en oud.’

Ж
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  Zo Outdoor bij Ferguson!
De BSO voor kinderen die graag buiten 
zĳ n en de natuur als speelplek willen 
ontdekken!

Benieuwd? Kom eens langs!

Muurbloemweg 41, Den Haag 
06 15 87 49 78 
ferguson@zokinderopvang.nl

www.zokinderopvang.nl

Kijk voor onze vacatures op 
werkenbij.eykenburg.nl

Jouw talenten.
Ons doel.
Laat je talenten tot hun recht komen.  
In een baan die past bij jouw leven,  
jouw ambities en jouw hart voor de zorg. 
En maak van elke dag een waardevolle dag.
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Roelof Schierbeek is voor de Bloemenbuurt-bewoners een bekende graffitikunstenaar. Samen met 
Jochem Cats spoot hij in 2009 de pauwen op het elektriciteitshuisje aan de Daal en Bergselaan. 
Ook de vogel in pasteltinten op het huisje aan de Thomsonlaan was zijn werk. Die beschilderingen 
hebben inmiddels plaatsgemaakt voor werk van jongere kunstenaars. Schierbeek is al lang we-
reldwijd doorgebroken. ‘Ik wil met elk van mijn kunstwerken een verhaal vertellen en dat spreekt 
mensen aan.’

Beyond, de artiestennaam van Roelof Schierbeek, heeft 
het druk. Ik spreek hem zondag 9.30 uur online. Na het 
interview zal hij zich naar Amsterdam haasten om verder 
te werken aan de gevel bij de ingang van het Vondelpark. 
‘Zo’n mooie zonnige dag als vandaag is ideaal. Als het regent 

kan ik niet werken. Aan dit werk ben ik afgelopen dinsdag 
begonnen, als het dit weer blijft is de muurschildering 
eind deze week gereed. Er is wel een jaar voorbereiding 
aan voorafgegaan. Veel overleg en inspraak over 
het ontwerp, met het Rijksmuseum, de Kunstcom-

→

KUNSTENAARS IN DE BUURT

 AN N E MAR I E VAN O O RSC H OT   G O R D O N M E U LE MAN/B E YO N D

 DE KUNSTWERKEN VAN

BEYOND
    KOM JE WERELDWIJD TEGEN

‘ EEN DAME VOND DE 
BESCHILDERING ZO 
MOOI, DIE HEEFT 
DE VOGEL OP HAAR 
SCHOUDER LATEN 
TATOEËREN’
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missie, bewoners en de eigenaar van het pand. Het wordt 
dan ook gezichtsbepalend voor de buurt, want het is 10 
meter hoog en 10 meter breed. Ik ga straks de hoogwerker 
in en dan heb ik uitgerekend, 3 meter naar rechts en 5 meter 
omhoog, daar zit een oog,’ zegt hij lachend.

Hoe ben je tot de afbeelding gekomen?
‘Ik heb me laten inspireren door de schitterende collec-
tie 17e eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum. Uit 
drie voorstellen die ik had gemaakt kozen de bewoners 
Het meisje met de parel van Johannes Vermeer. Dit 
schilderij hangt eigenlijk in het Mauritshuis in Den 
Haag maar was tijdelijk uitgeleend aan het Rijks voor 
de grote Vermeer-tentoonstelling. Ik heb in mijn eigen 
kenmerkend stijl van dieptes en structuren al haar 
kleding omgetoverd tot een echte Beyond. De achter-
grond is dynamischer geworden dan het origineel van 
Vermeer maar ik heb het portret in ere gehouden en zo 
precies mogelijk geëvenaard.’

Roelof (40) woont met vriendin Laxmi Manuela, ook 
kunstschilder, en hun dochtertje in Oud-Rijswijk. Hij werd 
geboren in de Columbusstraat in Den Haag en bleef in de 
Hofstad wonen toen hij naar de MBO-opleiding Grafische 
Vormgeving in Rotterdam ging. Daarna hield hij het nog 
één jaar vol op het HBO Cultureel Maatschappelijke Vor-
ming: ‘Maar school was eigenlijk niets voor mij. Op mijn 17e 
zat ik al in de organisatie van festivals en jamsessies. De 
graffitivaardigheden leerde ik mezelf aan. In 2009 mocht 
ik van de gemeente enkele elektriciteitshuisjes in Segbroek 
beschilderen, waaronder de fantasievogel aan de Thomson-
laan. De kleurenuitwerking heb ik toen on the spot bedacht 
met de spuitbussen die ik bij me had. Een dame vond het 
zo mooi, die heeft de vogel in die kleuren op haar schouder 
laten tatoeëren. Een groter compliment kun je niet krijgen!’

Wanneer ben je doorgebroken in het buitenland?
‘Vanaf 2006 kregen redacties van cult magazines aandacht 
voor mijn werk. In de jaren daarna heb ik ontzettend 
veel gemaakt, wat mij uiteindelijk opdrachten opleverde 
van overheden, grote bedrijven, ambassades en orga-
nisaties van kunstfestivals. Onder meer in New York, 
Hawaï, Bangkok, Zimbabwe en eigenlijk in alle Europese 
landen kun je mijn werk zien. Maar ik heb dan ook al 
26 jaar spuitbussen in mijn handen. De werken blijven 
minimaal tien jaar goed omdat de kwaliteit van de verf 
hoog is en ik een coating aanbreng tegen UV-straling 
en vandalisme. Sinds ik vader ben neem ik wel minder 
buitenlandse opdrachten aan.’ 

Welk werk in het buitenland is voor jou extra bijzonder?
‘Het werk dat ik samen met mijn vriendin mocht maken 
in New Delhi naar aanleiding van 75 jaar vriendschap 
tussen Nederland en India. Mijn vrouw heeft Indiase 
roots, dus dat was heel bijzonder. Maar het werk op het 
Omniversum zegt mij ook veel, met mensenrechten-
activiste Satta Sheriff en ondernemer Boyan Slat van 
Ocean Cleanup. Zij staan voor een betere wereld en 
zetten zich in voor de Sustainable Development Goals 
van de United Nations. Het Museon-Omniversum zet 
zich met al zijn activiteiten ook voor deze sociale en 
klimaatdoelen in.’

Wat vind je je beste werk?
‘Eigenlijk moet je laatste werk het beste zijn. Ik wil met 
elk van mijn kunstwerken een verhaal vertellen dat 
de mensen in de buurt aanspreekt, want zij kijken er 
in de openbare ruimte tegenaan. Dat is in Delft heel 
goed gelukt. Ik kreeg de opdracht een groot werk te 
maken op een flatgebouw met als thema Wie is jouw 
held? Ik heb aangebeld bij buurtbewoners en ze die 

NEW DELHI, 75 JAAR VRIENDSCHAP NEDERLAND-INDIA ISM LAXMI MANUELA
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vraag gesteld. Ik sprak mensen aan die op straat 
liepen. Opvallend veel mensen antwoordden: “Mijn 
vader is mijn held”.

‘In die periode werd ik zelf vader. Ik heb vrienden die 
hun kind niet meer zien en dat greep mij toen extra 
aan. Een van die vrienden ziet zijn zoon niet meer, 
zijn dochter gelukkig wel. Ik heb hem en zijn dochter 
geportretteerd en zijn zoon als een abstracte laag in 
de schildering verwerkt. Deze vriend is professioneel 
danser en bij de opening uitte hij zijn emoties met een 
dansoptreden. Dat was prachtig. Tijdens het spuiten 
spreken voorbijgangers je ook aan. Een van hen vond 
de schildering eerst niets, maar we raakten in gesprek 
en toen ik dit verhaal vertelde, was ze om. Dat is de 
kracht die ik nastreef in mijn werk.’ 

Volg Beyond op Instagram INSTAGRAM @muralkings OMNIVERSUM, MET SATTA SHERIFF EN BOYAN SLAT 

DELFT, WIE IS JOUW HELD?

ELEKTRICITEITSHUISJE BLAUWE DRUIFJESPAD 
ISM PATRICK OUTLINER

AMSTERDAM, MURALKINGS BEYOND VERMEER
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BLOEIENDE STEM 
Durf je stem te laten horen! 

Door zingen win je aan gezondheid & zelfvertrouwen 
 Alleen het verlangen om te zingen is genoeg.

 

 

 

•     Zangles
•     Koren
•     Zangvakanties
•     Mantra zingen
•     Stembevrijding

www.bloeiendestem.nl                 06.12424776  
 

BLOEMENBUURT

G E E F  J E  O P
V O O R

 E E N  W O R K S H O P

info@natalieessentials.com

www.natalieessentials.com

@natalie.essentials

GEEF JOUW HUISDIER OP EEN NATUURLIJKE
MANIER ONDERSTEUNING, ZOWEL FYSIEK ALS
EMOTIONEEL MET PURE ESSENTIËLE OLIËN 

Doe mee met een 1 uur
durende workshop gegeven

door een gecertificeerd
aromatherapeut voor

dieren

www.mgfinancieelconsult.nl 

Bel : 070-361 17 95 / 070-346 58 22 of  
Mail : mginvest1623@cs.com

MG  Financieel en Fiscaal Advies
Voor al uw vragen op het gebied van belastingen en 
financiële zaken en het daadwerkelijk verrichten van 
belastingaangiften:
• Particulier                    vanaf : € 59,50      
• Ondernemer                vanaf : € 225,00     
• Aangifte erfbelasting  vanaf : € 275,00     
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Buurtbewoner Winny Bogaards schreef en illustreerde Het woud van Holst, een boek met ‘zachte, 
poëtische vertelsels over gevoelens en emoties die voor iedereen herkenbaar zijn’. De verhalen kun-
nen voor kinderen en voor volwassenen een mooie boodschap bevatten, soms troost bieden, maar 
ook een opening zijn voor een gesprek. Er zit geen ‘moraal van het verhaal’ in, ook al spelen dieren 
uit het bos de hoofdrol in Het woud van Holst.

Hoe ben je tot het schrijven van Het woud van Holst gekomen?
‘Als kind hield ik al van schrijven. Ik schreef altijd verhaal-
tjes, zat bij de schoolkrant, of richtte hem op, en hield een 
dagboek bij. Tekenen deed ik ook al jong. Dat schrijven en 
tekenen deed ik vooral voor mezelf omdat ik het leuk vond. 
Ik was er vaak verbaasd over dat anderen mijn verhalen 
en tekeningen goed vonden.’ 

Is Het woud van Holst je eerste boek?
‘Het eerste boek dat uitgegeven is maar er ligt nog een 
aantal werken op de plank. Voornamelijk voor kinderen en 
ik ben ook al een tijd bezig aan een magisch psychologische 
roman. Op Het woud van Holst komt een vervolg dat zich 

in exact dezelfde wereld afspeelt als het eerste deel. ≠≠Je 
gaat als lezer verder in het leven van de dieren van het 
bos. Er komt wel een nieuw dier bij maar alle verhalen uit 
zowel deel 1 als 2 kunnen los van elkaar gelezen worden.’ 

Was het makkelijk om het boek uit te geven?
‘Omdat ik nog niet bekend ben, ik heb nog geen ‘naam’  
gemaakt, was het wel een uitdaging om een uitgever te 
vinden die het aandurfde met mij. Dat is gelukt! Het boek 
ligt nu bij Bruna en bij Kaatje aan de Rein, maar je kunt het 
ook online bestellen. Langzaamaan begint het bekendheid 
te krijgen en het wordt overal goed ontvangen. Het 
maandblad Happinez gaat in de rubriek ‘World of 

DE ZACHTE KRACHTEN 
ZULLEN ZEKER WINNEN

 J U L I E  PLU IJ M E RS  K AR E L VAN D E R B E NT

→

LEZEN
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FYSIOTHERAPIE
GOUDENREGEN

Beter bewegen?
Fysiotherapie Goudenregen!

info@fysiogoudenregen.nl
www.fysiogoudenregen.nl

Goudenregenstraat 244
2565 GD Den Haag
070 - 36 54 383

Goudenregenstraat 58
2565 EZ Den Haag
070 - 34 51 993

Onze locaties:

• Fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Manuele therapie
• Psychosomatische fysiotherapie
• Kaakfysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Ontspanningstherapie

Ons aanbod:

TAI
CHI

& QI
GONG

HealingTaiChi

Mindful en Gezond Bewegen 
Je eerste les is altijd een vrijblijvende (gratis) proefles

Maandag 09u Tai Chi - 10u Qi Gong - De Jasmijn
Dinsdag 18u Tai Chi - De Jasmijn
Donderdag 09u Qi Gong - Dunas
Vrijdag 13.45u Tai Chi - Dunas

Locatie De Jasmijn, 2e Braamstraat 6
 Dunas, Zonnebloemstraat 159c

Contact Ben Lochtenbergh
Telefoon 06 - 24 75 25 57
E-mail b.lochtenbergh@gmail.com
Website www.healingtaichi.nl
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Happinez’ aandacht besteden aan Het woud van Holst. 
Zo leuk! Mensen vragen ook of ze teksten uit mijn boek 
mogen gebruiken bij een afscheid, een pensionering, of 
als troost bij pesten of voor op een graf.’

Hoe heb je je nader bekwaamd in het tekenen?
‘In de loop der tijd heb ik gemerkt dat potlood voor mij 
het beste werkt, maar ik heb geen specifieke opleiding 
gevolgd. Ik ben een echte autodidact. Ik vond veel in-
formatie op internet. Met die kennis heb ik mezelf beter 
leren tekenen. Ik ging meedoen aan tekenopdrachten die 
door andere illustratoren werden uitgeschreven. Mijn 
werk werd af en toe gekozen voor in hun “etalage”! De 
aandacht die dat opleverde gaf natuurlijk zelfvertrouwen 
én naamsbekendheid.’

Uit berichten op buurtapp Hoplr 
weet ik dat je de ziekte van 
Lyme hebt.
‘Dat klopt. Ik was net omgeschoold 
tot leerkracht basisonderwijs 
en na een jaar voor de klas te 
hebben gestaan kreeg ik voor 
de tweede keer in mijn leven de 
ziekte van Lyme. In een chro-
nische vorm, waardoor ik met 
veel beperkingen moet leven en 
niet meer terug het onderwijs 
in kon. Ik moest een andere weg 
inslaan. Daarom ben ik een 
coachopleiding gaan volgen. 
En toen ik daarmee bezig was 
viel alles als het ware samen.’

Wat bedoel je precies?
‘Opeens kon ik wat me raakte in de verhalen die ik hoorde 
bij de coachopleiding, vertalen in deze verhaalvorm. De 
woorden stroomden gewoon mijn hoofd binnen. Het be-
gon allemaal met het verhaal Slak en Maan. Mijn dochter 
had, ze was toen nog klein, last van kinderangsten en 
ik bedacht hoe ik een troostend verhaal voor haar kon 
schrijven. Dat werd Slak en Maan waarin Slak bang is 
maar toch rustig gaat slapen bij het schijnsel van Maan. 
En ook Op reis gaan waarin Slak bang is om op reis te 
gaan omdat er dan spannende dingen kunnen gebeuren. 
Na die eerste verhalen ging het vanzelf.’

En de illustraties?
‘Ik vond dat er tekeningen bij moesten komen. Ik zag 
ze voor me maar vroeg mezelf tegelijkertijd af of ik dat 
wel kon. Ik had bevestiging nodig! Ik ging meedoen aan 
online tekenwedstrijden en wachtte af wat er gebeurde. 
De bevestiging kwam! Inmiddels heb ik op Instagram 
zo’n 900 volgers en ik krijg heel fijne reacties.’ 

Hoe kwam je aan de titel voor je boek?
‘Als werktitel koos ik Zacht omdat de dieren in mijn 
verhalen hun dilemma’s op een zachte manier oplossen. 
Ik liet de verhalen altijd aan mijn kinderen en aan mijn 
vader lezen en soms aan vrienden. Zij reageerden steeds 
enthousiast en vonden de verhalen troostend en bemoe-
digend. Toch had ik behoefte aan een echt deskundig 
oordeel voordat ik er mee naar buiten durfde te komen. Ik 
heb toen wat werk naar mijn vroegere leraar Nederlands 
gestuurd. Zijn reactie was heel positief. Hij vertelde dat de 
sfeer van de verhalen hem deed denken aan het gedicht 
van Henriëtte Roland Holst De zachte krachten zullen 
zeker winnen. Voor mij was het toen wel duidelijk dat de 
naam van het boek Het woud van Holst moest worden. 
Een verwijzing naar dit prachtige gedicht.’

Waar haal je je inspiratie vandaan? 
‘Uit onverwachte ontmoetingen en 
gebeurtenissen maar ook uit de natuur, 
in de buurt, dicht bij huis. Het laatste 
verhaal in het boek heet Licht. Dat 
bedacht ik toen ik op een winterdag 
door de Bosjes van Pex liep en zo’n 
prachtige, kale bomenrij zag met aan 
het einde zonlicht. De spiegeling in 
het water van de pluimen langs de 
waterrand achter het Segbroek College 
inspireerde mij tot het verhaal Spiegel-
beeld. Nijlpaard zette ik in het gras bij 
het Stokroosplantsoen en zo ontstond 
het verhaal De allermooiste bloem.'

Waarom noem je de dieren alleen bij 
hun soortnaam? 
‘Ik wilde het dicht bij de natuur houden 

en het niet cartoonachtig maken. De meeste van mijn 
dieren benaderen de anatomie van het oorspronkelijke 
dier. Behalve Nijlpaard want dat is een kopie van mijn 
eigen oudste knuffelnijlpaard. Die is nogal atypisch voor 
een nijlpaard.’

Hoe zou je Het woud van Holst willen kenmerken?
‘Als een troostboek net als De jongen, de mol, de vos en 
het paard van Charlie Mackesy. Beide boeken behoren 
tot hetzelfde genre en zijn voor alle leeftijden, maar de 
stijl van mijn boek is totaal anders.’

De boeken liggen bij Kaatje en bij Bruna naast elkaar in 
de winkel. Haas, gemaakt van wolvilt door kunstenares 
Brechtje Duijzer, staat erbij. ‘Als kind kreeg ik vanwege mijn 
naam vaak boeken van Winny de Pooh. Misschien is toen 
al een zaadje geplant!’ merkt Winny nog op. ‘Sterker nog: 
Ik ben op de Henriëtte Roland Holstlaan geboren.’

Ж

DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren

alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,

dan kan de grote zaligheid beginnen
die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.

Liefde is de zin van 't leven der planeten,
en mense' en diere'. Er is niets wat kan storen

't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

UIT: VERZONKEN GRENZEN (1918)
Henriëtte Roland Holst
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In 1938 kwam Yvonne Keuls (1931) samen met haar vader en moeder, broers Hans en Rudi en zus 
Greetje van Batavia naar Nederland. Haar vader had in het voormalige Nederlands Indië een hoge 
functie, maar hij had tbc en het leek hem beter terug naar Nederland te gaan. Zij kwamen terecht 
in een pension aan het Frederik Hendrikplein in Den Haag. Niet veel later verhuisden zij naar de 
Anemoonstraat. Wat herinnert Yvonne zich nog van die tijd?
 
‘Bij aankomst in Den Haag ging ik als zevenjarige op 
zoek naar wat het deftige Statenkwartier te bieden had. 
Mijn half Javaanse moeder was nog nooit in Nederland 
geweest. Zij was een groot huis gewend met veel baboes. 

In Den Haag kwam ze niet buiten en ze wist niet hoe het 
land eruitzag. Daarom vertelde ik haar over de mooie 
winkels, de brede trottoirs, de parken met fonteinen en 
verzon daar ook de mooie natuur van Indië bij. Toen zij 

 OT TO DAS E N I R E N E C O E N E N   OT TO DAS/U IT E I G E N B RO N

HUIZEN VERTELLEN

TERUG NAAR 
DE VERDWENEN 
ANEMOONSTRAAT

INTERVIEW MET YVONNE KEULS 
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een keer mee mocht in de auto om de buurt te zien, dacht 
ik: Oh hemel, nu ziet ze dat er helemaal geen watervallen 
zijn en krijg ik een flinke tik, want ze had losse handjes. 
Maar zij zei: “Zo ziet het er niet uit.” Zij koos voor mijn 
verhaal, niet voor de werkelijkheid.

‘Mijn moeder was drie jaar oud toen haar moeder overleed. 
Met haar zusjes werd ze in een katholiek weeshuis gezet. 
Haar moeder was Javaans, een beeldschone vrouw. In de 
klas mochten de minst donkere kinderen zitten en omdat 
mijn moeder de donkerste was, moest ze lang blijven staan. 
Zij heeft weinig opleiding gehad, maar ze kon geweldig 
vertellen. Later werd ze ondergebracht in een kosthuis 
behorende bij een apotheek in bergdorp Salatiga. Daar 
werd ook een jonge landmeter ondergebracht, hij had 
nog nooit zo'n mooi meisje gezien. Zo is de relatie tussen 
mijn Nederlandse vader, de landmeter Samuel Bamberg 
en mijn half Javaanse moeder ontstaan. 

‘In voormalig Nederlands Indië woonden wij in een groot 
koloniaal huis in Batavia, waar mijn vader directeur van 
het kadaster was. Ik ben daar geboren en wilde het huis 
graag terugzien. In 1979 ben ik teruggegaan. Ik wist niet 
wat ik zag en kreeg een schaamtegevoel van hier tot ginder. 
Ik dacht: Heeft hier één koloniaal gezin gewoond? Het leek 
wel een paleis! Het was een heel dorp geworden, alles was 
volgebouwd, overal hadden de mensen winkeltjes opgezet.  

‘Niet lang na onze aankomst in Den Haag kreeg mijn va-
der een aanstelling als leraar wiskunde aan het Stokroos 
Lyceum. Daarop zijn wij verhuisd naar Anemoonstraat 
94, het lange gedeelte van de straat waar meer leraren 
woonden. Via een poort kwam je op de Goudsbloemlaan. 
De buurt was nieuw en wij hadden een mooi huis van drie 
verdiepingen en in het midden van de straat lag een fraai 
plantsoen. Ik hield van dat pleintje. Als kinderen speelden 
we veel buiten, vooral ‘Jagerbal’. Als werd geroepen: Wie 
doet er mee Jagerbal? dan kwamen alle kinderen uit de 
straat naar buiten rennen. En we gingen naar het strand 
bij de Kwartellaan met die woningen met kleine ruitjes, 
van architect Kropholler leerde ik later. Bij het strand 
kon je voor weinig geld een ijsje kopen van Jamin. Een 
dikke plak ijs tussen twee wafeltjes.  

‘Op 10 mei 1940 zagen we allemaal vliegtuigen overkomen 
met parachutisten die in Ockenburg neerkwamen. Het 
begin van een onheilspellende tijd, alles veranderde snel. 
Mijn Joodse vader was getrouwd met een niet Joodse 
vrouw en had een zogenaamd ‘gemengd huwelijk’ waar-
door hij voorlopig met rust werd gelaten. Op 8 december 
1942 kregen wij het bevel om binnen 24 uur ons huis aan 
de Anemoonstraat te verlaten. Per persoon mochten we 
alleen een klein koffertje meenemen. De woningen zouden 

worden afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwall. 
Mijn vader liet meteen de pianostemmer komen om zijn 
piano op een bakfiets te zetten. Die moest weg. Hij nam 
ook de wc-bril mee, want die was net nieuw. 

‘Daarop gingen wij naar het St. Regis Hotel vlakbij het 
Valkenbosplein om nieuwe woonruimte toegewezen te 
krijgen. Ik vond alles spannend natuurlijk. Er zaten Duit-
sers met grote kaartenbakken en mensen die daarvoor 
in aanmerking kwamen, kregen daaruit een adres. Wij 
konden naar Appelstraat 73 en kregen te horen dat het 
een leeg huis was. Mijn moeder vroeg nog: “Het is toch 
wel een groot huisje?” Ze wilde een heel verhaal vertellen, 
dat ze 12 baboes had gehad. 

‘Daar aangekomen stonden een man en vrouw op de trap 
met hun jassen aan. Ze hadden uit het raam gezien dat wij 
aankwamen en dachten al dat wij de nieuwe bewoners 
waren. Het huis bleek niet leeg te staan en mijn moeder 
vroeg: “Gaat u hier weg mevrouw?” Waarop die mevrouw 
zei: “Ja, mevrouw. Ik heb een kopje surrogaat koffie op het 
aanrecht laten staan.” Ondanks de ellende dachten ze toch 
nog aan anderen. Mijn moeder antwoordde: “Mevrouw, 
wij zullen goed op uw huis passen.” We hebben er niet 
lang gewoond, want wij kregen het huis aan de Laan van 
Meerdervoort 729.

‘Behalve wiskunde leraar was mijn vader ook musi-
cus. Aan de overkant van de Laan van Meerdervoort 

TERUG NAAR 
DE VERDWENEN 
ANEMOONSTRAAT

1939 YVONNE BAMBERG MET ANNEKE DE BRUIN

→
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leerde hij een man kennen, een hoge Duitse officier die 
pianist was. Die had bij ons op de deur gelezen: Samuel 
Bamberg concertpianist. Les aan gevorderden. Leerling 
van Robert Casadesus. De man belde bij ons aan en 
vertelde dat hij ook een leerling van Casadesus was. Die 
twee hebben dankzij de muziek een enorme vriendschap 
gekregen, hij kwam elke dag quatre-mains spelen. Mijn 
Joodse vader wist zonder dat uit te spreken: ik kan gewoon 
thuis blijven, ik word beschermd door die man. 

‘We leefden in oorlogstijd in een hechte gemeenschap. Mijn 
oudste broer moest onderduiken en mijn jongste broer 
was nog maar 17, maar wel heel lang. Mijn moeder dacht: 
die zien ze niet aan voor een 17-jarige, dus die moest ook 
onderduiken. Op de hoek van de Zonnebloemstraat was 
bakkerij Hus waar een gezin woonde met één zoon en vijf 
meisjes. Beide jongens konden in de bakkerij onderduiken. 
De vrouw des huizes had een orgel. Bij onraad ging zij op 
dat orgel spelen en dan gingen ze allemaal christelijke 
liederen zingen. 

‘Ons huis aan de Laan van Meerdervoort had een parkje 
aan de achterzijde. Vanuit Den Haag schoten de Duitsers 
V1 en V2 raketten naar Londen. Vooraf ging een alarm af 
en dan moest je naar binnen om te schuilen. We konden 
horen of de raket goed ging of boven Den Haag of in zee 
zou neerkomen. Als je niks hoorde wist je: die gaat mis, 
en dan moesten we afwachten waar die neerkwam. In 
Rotterdam waren razzia’s, later ook in Schiedam, Vlaar-
dingen en Maassluis. Op 21 november 1944 was Operation 
Schneeflocke, een razzia in Den Haag waarbij tiendui-
zenden mannen werden opgepakt. Over het lot van mijn 
vader schreef ik in Koningin van de nacht uit 2013.’ Zo 
heeft  Yvonne op liefdevolle afscheid van hem genomen.

Na de oorlog ging zij naar het Grotius Lyceum. Daar werd 
ze gegrepen door het toneelspelen. Na haar eindexamen 

wilde ze dolgraag naar de Toneelschool. Ondanks het 
advies van de rector mocht ze dat niet van haar moeder, 
ze moest naar de kweekschool om onderwijzeres te wor-
den. Na de kweekschool kreeg Yvonne een aanstelling als 
leerkracht bij de lagere school in de Baambruggestraat 
in de Schilderswijk. Ze had een 6e klas met 53 leerlingen. 
‘Voor  die kinderen heb ik een musical geschreven die we 
samen op school hebben uitgevoerd. De directeur van de 
Schouwburg, Paul Steenbergen kwam een keer kijken en 
was meteen enthousiast.’ 

‘In 1966 hoorde ik dat de Franse zangeres Barbara die de 
Duitsers altijd als vijanden heeft gezien, haar liefde ver-
klaarde aan de Duitse stad Göttingen. Als Joods meisje 
had zij in de oorlog ondergedoken gezeten. Toen dacht ik: 
Ik moet er maar eens overheen stappen. We gingen naar 
die stad en de mensen, oud en jong, bleken ontzettend 
aardig en heel sociaal. Maar het allerbelangrijkste: veel 
jonge mensen schaamden zich voor wat Duitsland andere 
landen had aangedaan. 

‘Ik ben ontzettend blij dat ik weer even terug ben gebracht 
naar de allermooiste herinneringen aan de Anemoonstraat.’

VOORSTELLING IN HET PARADIJS

Haar leven lang is Yvonne haar liefde voor toneel trouw ge-

bleven. Samen met de muzikant Max Douw treedt zij binnenkort 

op met de voorstelling Gemmetje Victoria. De tekst is geba-

seerd op haar gelijknamige boek en Max Douw zingt de 

liedjes. De voorstelling is te zien op 7, 8 en 9 november 2023 

in het Paradijs, het zoldertheater van de Koninklijke Schouwburg. 

088 - 356 53 56  www.hnt.nl/voorstellingen/6309/

yvonne-keuls-max-douw/gemmetje-victoria

1929 POORT AANZICHT ANEMOONSTRAAT
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Pal tegenover de poort aan de Goudsbloemlaan naar de supermarkt en het Wijkgebouw De Hyacint 
stond vroeger nog een poort die toegang gaf tot het lange deel van de Anemoonstraat. De straten 
waren respectievelijk 44 en 30 meter breed. De kruising van deze straten met in het midden een 
plantsoen, vormde destijds het ruimtelijk centrum van de Bloemenbuurt Oost.
 
In 1920 liet de Eerste Coöperatieve Woningbouwvereniging 
- ‘s-Gravenhage een plan maken voor 36 eengezinswoningen 
aan het lange deel van de Anemoonstraat naar ontwerp 
van de architecten Cramer, Gerretsen en Endt. De sublieme 
plattegronden en gevels waren niet historiserend, maar 
gebaseerd op klassieke ontwerpbeginselen van Vitruvius 
uit de eerste eeuw voor onze jaartelling, zoals symmetrie 
en goede rangschikking van ruimtes. Later werd nog een 
aantal woningen aan het plan toegevoegd.  

Samenhang en variatie
Het traditionele ontwerp toont grote samenhang, is 
gevarieerd en rijk aan bouwkundige ornamenten. Daar-
mee was het plan een uitgesproken tegenhanger van de 
Papaverhof van Jan Wils (1891 - 1972) dat is gebaseerd op 
de moderne ontwerpbeginselen van De Stijl. 

Ook de woningen en poortgebouwen aan het brede deel 
van de Goudsbloemlaan waren niet modernistisch. Veel 
woningen zijn gesloopt, maar er bestaan nog negen wo-
ningen die aan dat plan herinneren. 

In opdracht van de Duitse bezetter werd in 1942 het lange 
deel van de Anemoonstraat compleet gesloopt voor de 
aanleg van de Atlantikwall. Bewoners kregen 24 uur om 

hun woning te ontruimen. In het Haags Gemeentearchief 
liggen gelukkig nog tekeningen van het fraaie bouwplan. 

Niet in ere hersteld
In het boek Verdreven voor de Atlantikwall (2017, blz. 
174) wordt geconstateerd dat ‘bestuurders en steden-
bouwkundigen na de oorlog de mogelijkheid aangrepen 
om met een gerechtvaardigde vernieuwingsdrift uit de 
jaren twintig en dertig de onhoudbare woonsituaties 
uit te bannen en te combineren met het verlangen naar 
modernisering’. In Den Haag kreeg in 1945 de architect en 
stedenbouwkundige Willem Dudok (1884 - 1974) opdracht 
voor het nieuwe ontwerp van het kaalgeslagen gebied. 
Dudok had geen enkele waardering voor het ontwerp van 
de gesloopte woningen. Dudok in de toelichting op zijn 
plan: (…) dit gehele verwoeste gebied ligt in een stadsdeel 
zonder ritme, zonder spanning, zonder differentiatie: het 
was een strook in een vlakke, eentonige stad. 

Tachtig jaar later kijken we daar heel anders tegen aan. 
In onze tijd zou het plan aan de Anemoonstraat zeker op 
grote waardering kunnen rekenen. Helaas zijn de woon-
gebouwen in de Bloemenbuurt Oost niet hersteld 
of herbouwd.

ANEMOONSTRAAT: EEN LANGGEREKT PLEIN

HUIZEN VERTELLEN

 OT TO DAS   HA AG S G E M E E NTE ARC H I E F

1930 ANEMOONSTRAAT

Ж
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Kom eens langs op de Laan van Eik en Duinen 172, 2564 GX Den Haag  tel. 070-3461751        info@verax.nl                 www.verax.nl   

Wilt u ook  uw verzekerings- en hypotheekadviseur bij u om de hoek? 

  Dicht bij huis verzekerd  

  van een goed advies met 

  de laagste premies, voor al 

  uw verzekeringen en financieringen.  

 
 

Onder andere:  
VvE verzekeringen  
Autoverzekeringen 
Woonverzekeringen 
Hypotheken en leningen 
Zakelijke verzekeringen 



MISSIE WIJKBER AAD 
BLOEMENBUURT DE 
HYACINT 
De Bloemenbuurt: een fijne wijk voor iedereen die hier 
tijd doorbrengt; een wijk waarin je jong kunt zijn en oud 
kunt worden.

Wijkberaad De Hyacint vindt het belangrijk dat de Bloemenbuurt een prettige en mooie wijk is en blijft 
voor bewoners, ondernemers, scholieren en passanten. Sociale cohesie en welzijn, leefbaarheid en 
(verkeers)veiligheid staan daarbij voorop. 

Het wijkberaad faciliteert en organiseert tal van activiteiten voor en door bewoners van de Bloemenbuurt 
(en daarbuiten). Het Wijkgebouw De Hyacint en de bijbehorende tuin vormen hiervoor een prachtige 
thuishaven. Daarnaast ondersteunt het wijkberaad initiatieven van bewoners en andere partijen die 
bijdragen aan het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid in de wijk. Belangenbehartiging valt niet 
onder het takenpakket.

Wijkberaad De Hyacint heeft contacten met de gemeente over gemeentelijke plannen en ontwikkelingen 
in de wijk. Daarbij let het wijkberaad erop dat bewoners hun stem kunnen laten horen. 

Het wijkberaad bestaat uit vrijwilligers. Jaarlijks maakt het wijkberaad keuzes welke thema’s en onder-
werpen relevant en haalbaar zijn. 

OPROEP VRIJWILLIGERS WIJKBERAAD 
BLOEMENBUURT

WIL JIJ JE TALENT EN 
ERVARING INZETTEN 
VOOR JE BUURT? 
Denk je er wel eens over om vrijwilligerswerk 
te doen? Het is leuk en dankbaar om iets voor 
anderen te betekenen. En je kunt er zelf ook 
iets van opsteken! Voel je je betrokken bij de 
Bloemenbuurt en je mede-bewoners? Neem 
dan eens contact op met het wijkberaad van de 
Bloemenbuurt! 

Wij gaan graag vrijblijvend met je in gesprek over 
de mogelijkheden. Je kunt denken aan een be-
stuurlijke functie. Maar ook het (mee)organiseren 
van activiteiten voor de buurt of allerlei hand- en 
spandiensten verlenen bij de uitvoering daarvan 
is leuk om te doen. Sommige activiteiten zijn op 
regelmatige basis, andere eenmalig. Heb je nog 
vragen of misschien twijfels? Ook daar is ruimte 
voor. Bijvoorbeeld: wat is er te doen, kan ik dat wel, 
in welke taken zou ik mijn ei kwijt kunnen, hoeveel 
tijd vraagt dat? Kom maar op. Wil je eerst een keer 
komen kijken bij een vergadering of activiteit? 
Ook dat is mogelijk.

Wat kun je bij ons verwachten?
 - Een enthousiast team van buurtbewoners met 

hart voor de Bloemenbuurt;
 - Betrokkenheid bij wat er speelt in de buurt;
 - Inzet op basis van je mogelijkheden en be-

schikbare tijd;
 - Ondersteuning van je eigen initiatief en cre-

ativiteit;
 - Meedenken en meebesluiten over wat er te 

doen is en wat je zelf wilt oppakken;
 - Ruimte om taken of projecten op je eigen 

manier in te vullen.

Kortom: trek de stoute schoenen aan en mail naar 
Jan Vonk voorzitter@dehyacint.nl, Marja van 
der Werf marjavanderwerf@dehyacint.nl of naar 
het secretariaat wijkberaad@dehyacint.nl. We 
komen graag met je in contact. Tot ziens!
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HAAGS ONTMOETEN

YOGA

DONDERDAG

2E WOENSDAG VAN DE MAAND

WOENSDAG

09 : 45
13 : 00

10 : 00
13 : 00

19 : 15
22 : 30

18 : 30
19 : 45

19 : 45
21 : 00

21 : 00
22 : 15

KOFFIEOCHTEND EN JEU DE BOULES

SCHAKEN

TUINWERKGROEP DE HYACINT

HAAGS ONTMOETEN

BRIDGECLUB DE ANEMOON

YOGA

YOGA

BLOEMENKOOR            IN LOKAAL 7

YOGA

MAANDAG

DINSDAG

10 : 00
12 :00

20: 30
22 : 00

15 : 00
17 : 00 LEESCLUB

4E MAANDAG VAN DE MAAND

20 : 00
22 : 00 SARAHBANDE IN LOKAAL 7

18 : 30
... EETCAFÉ DE HYACINT

 
ÉÉN WEEK VAN TE VOREN AANMELDEN

1E WOENSDAG VAN DE MAAND

YOGA15 : 00
16 : 45

10 : 00
12 :00

Agenda & Activiteiten
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09 : 00
10 : 15

10 : 30
11 : 45

13 : 30
16 : 30

20 : 00
22 : 00

YOGA

YOGA

BRIDGECLUB DE HYACINT

SCRABBLE

1E VRIJDAG VAN DE MAAND

VRIJDAG

13 : 00
17 : 00

HUISKAMER DE HYACINT 
HAAGS ONTMOETEN

ZONDAG | ELKE WEEK

WIJKCENTRUM DE HYACINT
Anemoonstraat 25

 070 - 360 37 25 

BLOEMENKOOR/SARAHBANDE
Sarah Mareels 

info@bloeiendestem.nl 
↓ Online lessen

  06 - 124 247 76 (WhatsApp)

  Sarah Bloeiende Stem (Skype)

BREICLUB DE HYACINT

Yvonne van Berkel   06 - 145 253 78

BRIDGECLUB DE ANEMOON
Harriët Bothe

 070 - 369 51 30
bridgeanemoon@gmail.com

BRIDGECLUB DE HYACINT
Wim Meewis  070 - 363 43 94

wim.meewis@casema.nl

LEESCLUB

Els Kempen    06 - 458 333 27 (maandag)
Loukie Nak  070 - 363 66 04 (woensdag)
 
EETCAFÉ
Fokko van den Bosch  en Rob van Ooijen

eetcafe@dehyacint.nl

HAAGS ONTMOETEN 

Ellen van der Mark     06 - 266 349 05 

HUISKAMER DE HYACINT 

Ellen Simons    06 - 505 148 08 

KOOK & EETCLUB
Marcel van Guldener

 070 - 363 38 12
marcelvanguldener@dehyacint.nl 

LOKAAL 7
Anemoonstraat 25, 
ingang via hoofdingang schoolgebouw

 lokaal7@dehyacint.nl 

SCHAKEN/JEU DE BOULES

Arjen Brouwer    06 - 246 437 07 

SCRABBLE

Nannet Waiboer    06 - 345 632 07

TUINWERKGROEP DE HYACINT
Leo van der Wijden   leonardwijden@gmail.com 

YOGA

Marja Kappetein      06 - 519 002 40
 yogybear@ziggo.nl (Audio CD) 
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Schoonheidssalon Diana
U kunt bij ons terecht voor de volgende 
behandelingen:

* Gezichtsbehandelingen vanaf € 49,95
* Anti-Aging behandelingen vanaf € 72,95
* Microdermabrasie
* Microneedling
* Acne behandelingen
* Couperose / Rosacea behandelingen
* Speciale behandelingen voor de extreem gevoelige huid
* Tiener behandeling tot 18 jaar
* Manicure
* CND Shellac
* Cyrolipolyse / Vetbevriezing NU EERSTE PLAATSING € 98,00

Wij werken met de merken Reviderm, Jean D'Arcel, 
Artdeco, Sen en Zo en CND Shellac.

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Neem deze advertentie mee en u krijgt 10% korting op uw
eerste behandeling. 

Goudsbloemlaan 87
2565 CR Den Haag
070 - 364 74 84
www.schoonheidssalondiana.eu
info@schoonheidssalondiana.eu

 

Sportprijzen
nodig?

Sportprijzenwarehouse.nl

 

Zonnepoort 

Goed voor  

Uw gezondheid 

En goed voor de aarde 

- Deskundig advies over de 
ondersteuning van uw 
gezondheid en weerstand 

- Compleet assortiment van 
biologische levensmiddelen 

- Biologische (dynamische) 
versproducten o.a. groente, 
zuivel en brood 

- Groot assortiment vegan, 
gluten-, lactose- en 
suikervrije artikelen 

- Kruiden, homeopathie, 
voedingssupplementen, 
remedies, celzouten etc. 

- Natuurlijke cosmetica  
- Ecologische  

schoonmaakmiddelen 

 

Laan van Meerdervoort 599 Den Haag, 070-3456556 
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Onnavolgbaar
Een paar jaar geleden hebben we een extra afvalbak 
voor het plastic in onze keuken gezet. Als milieubewust 
gezin vonden we een zorgvuldige afvalscheiding 
belangrijk. We verbaasden ons ook elke week over 
de krankzinnige hoeveelheid plastic verpakkingen 
die we verzamelden. We waren goed bezig… Totdat 
ik met mijn volle zak bij de afvalcontainers tegenover 
het Segbroek College stond en ontdekte dat de bak 
voor het plastic verdwenen was. 

Het gemeentelijke beleid bleek veranderd: na-
scheiding bij de afvalverwerker is effectiever en 

vooral goedkoper. Maar tegelijkertijd moeten inwoners 
in de wijken waar het vuil aan huis wordt opgehaald, 
hun plastic afval wel apart inleveren. En staan er nog 
containers voor het plastic bij winkelcentra. 

Voor de brave burger is dit beleid onnavolgbaar. 
Hoe dan ook: onze extra afvalbak – ook van plastic 
– hebben we bij het grofvuil gedumpt. Zeer geschikt 
voor die effectieve nascheiding.

 AD-je wordt geschreven door buurtbewoner en 
redactielid Annemarie Dracht

WIJKWIJS HERFSTPUZZEL
De sapstromen trekken zich terug en de bladeren vallen van de bomen. Soms ook niet. Aan de takken en op de 
grond een weelde aan boomvruchten, vitaminerijke winterkost voor menig dier en kiem voor nieuwe bomen. Elk 
jaargetijde heeft zo zijn charme. Lekker dekentje over de benen en puzzelen maar! Oplossing elders in het blad. 

Verticaal: Eetbare seizoensvoorziening. 

1. Bij het telen van deze sappige vrucht 
is een bazige vrouw weggevallen. 

2. Dit krijg je als ik een sinaasappel 
verkeerd van zijn schil ontdoe. 

3. Deze houtige pinnen liggen al om 
voordat je de bal kunt gooien. 

4. Geen dotje om zonder handschoenen 
aan te pakken. 

5. Zeikvent! 
6. Klein verfrommeld familielid van de 

hoofdredactrize. 
7. Klinkt als een oude vrouw die op 

zolder een sie(r)aad is kwijtgeraakt. 
8. Zeilt langzaam naar beneden in plaats 

van recht omhoog te stijgen. 
9. Heb je een stormram nodig om deze 

te kraken? 
10. Het is geel en hangt aan een geurige 

conifeer. 
11. Eetbare gierigaard.
12. Als je hier een hap van neemt, heb je een mond vol houtsnippers. 
13. Zit liever in een opbergmeubel dan in een benard knoopsgat. 
14. Pitrijke combinatie van een Engelse pa en een oude lengtemaat. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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In deze Wijkwijs een gesprek over inburgering met Avni Mewar, een van de Scrabble-spelers uit 
Wijkwijs 3 van dit jaar. Avni (48) is een sportief geklede vrouw die nu zes-en-een-half jaar in Den 
Haag woont. Met haar man, die in de IT werkt, en hun twee kinderen ging ze van Mumbai (India) 
naar Boedapest (Hongarije) en later naar Singapore. Haar internationale achtergrond maakt dat 
ze kan vergelijken hoe ze zich heeft ontwikkeld in Nederland.

We ontmoeten elkaar in de tuin van SunSunCoffee en, 
zoals ik had laten weten, was mijn teckelpuppy erbij. 
Haar ervaring met honden is niet prettig, ze is vroeger 
achternagezeten door zwerfhonden, een typisch Indiaas 
probleem, zegt ze. Gelukkig blijft mijn pup redelijk rustig. 

Hoe heb je je voorbereid op jullie komst naar 
Nederland?
‘Eigenlijk helemaal niet. We kwamen gewoon vanuit 

Boedapest en we zochten hier woonruimte.’ Na twee 
jaar kochten ze een huis en begonnen ze Nederlands te 
leren. De hele inburgering deden ze vanuit huis tijdens 
de coronaperiode. ‘We schreven ons in bij Taalschool. 
Alle examens heb ik gehaald, mijn man ook,’ zegt ze trots. 

Avni en haar man hebben route A2 van het inburgerings-
programma gevolgd. Daarmee leer je een eenvoudig gesprek 
in het Nederlands voeren en een makkelijke tekst lezen 

 E VA VE E N E MAN   K AR E L VAN D E R B E NT

‘IK WIL NIET AARZELEN 
ALS IK NEDERLANDS 
SPREEK’

INBURGEREN
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over een alledaags onderwerp. In Singapore is Engels de 
officiële voertaal en in Hongarije sprak ze na vier jaar ‘een 
paar woorden’. Hier heeft ze de taal wel geleerd.

Hoe ervaar je het integreren in Nederland?
‘Ik wil niet aarzelen als ik Nederlands spreek,’ reageert 
Avni direct. ‘Je moet echt hard werken en in een omge-
ving zijn waar je het kunt leren gebruiken.’ Ze benadrukt 
dat ze elke dag studeert. ‘En ik heb hier mijn rijbewijs 
gehaald!’ voegt ze er opgewekt aan toe. Daardoor is ze 
mobieler. Ook heeft ze vrijwilligerswerk gedaan. ‘Via het 
Mondriaan heb ik als vrijwilliger gewerkt in een huis voor 
heel oude mensen, ouder dan 80, veel met dementie. Het 
was moeilijk te begrijpen wat de mensen zeiden, want zij 
spraken onduidelijker Nederlands.’

Hoe heb je Nederlands leren spreken?  
‘Toen we in coronatijd thuisbleven, was het gemakkelijk 
om met mijn man samen te studeren. Toch spraken we 
vooral Gujarati, onze moedertaal uit Mumbai. De kinderen 
hebben op school geen Nederlandse les, wel spreken ze 
met klasgenoten Engels en Nederlands. Ik spreek nu beter 
Nederlands dan mijn man, ik heb al veel les gekregen op 
B1-niveau.’ En ze had een taalcoach van het Gilde, buurt-
genoot Joke van de Brug. ‘We spraken eens per week een 
uur lang Nederlands, dat ging goed!’

Wat vind je van de Nederlandse taal?
Ze lacht: ‘Moeilijk! Ook al studeer ik echt heel veel, elke 
dag. Er zijn veel regels en hoe kun je zinnen maken als 
je op zoveel dingen moet letten? Er zijn lidwoorden, het 
bijvoeglijk naamwoord verandert, de tijd en vorm van de 
werkwoorden.’ Ze vindt het uitdagend! ‘Op de school van de 
kinderen spreken we Engels met de docenten en de andere 
ouders, en het valt op hoeveel woorden ook Engels zijn: 
tram, plan, thee, koffie.’ Maar als ze zichzelf de vraag stelt 
of ze al goed Nederlands spreekt, antwoordt ze volmondig: 
‘Ja. Ik kan een gesprek voeren en de Nederlandse televisie 
begrijpen. Op YouTube kijk ik NOS Nieuws van de Week 
of ik luister naar de podcast 5NL, 5 minuten Nederlands, 
over de Nederlandse taal en cultuur.’

Heb je een advies over inburgeren voor de mi-
nister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? 
Ze kijkt op, een advies aan de minister? ‘Toen ik de In-
burgering deed, viel me op dat het nogal eenvoudig is, het 
heeft meer diepgang nodig. De examens zijn schrijven, 
luisteren en spreken. Op A2-niveau zijn die eenvoudig, 
een formaliteit. Ik ga nog B1-niveau doen.’ Ook merkt ze 
op: ‘Wat ik niet begrijp, is dat kinderen hier met 16 jaar 
van school mogen. In India ga je naar highschool, college, 
PhD (promoveren, red.) en dan mag je werken. Is dat hier 
niet zo?’ ‘Kinderen zijn in Nederland inderdaad tot 16 jaar 
leerplichtig, maar om het onderwijs te verlaten hebben ze 

wel een startkwalificatie nodig,’ leg ik uit. ‘Dat betekent 
een havo-, vwo- of mbo2-diploma. De meesten zitten dus 
minimaal tot hun 18e op school. Vaak langer.’

Wat mis je in Nederland?
Nadenkend: ‘Ik mis een sociaal leven, ik voel me vaak een 
buitenstaander en kan niet zomaar vrienden maken of 
informele Nederlandse contacten hebben.’ Op de school 
van haar kinderen is er een club voor ouders met wie ze 
soms gaat wandelen op vrijdag. Ze spreken dan Engels. 
‘Mijn aandacht gaat naar de opleiding van de kinderen, 
ze zijn hier vrij, kunnen veilig fietsen, en spreken redelijk 
Nederlands.’ Hun dochter gaat na haar IB-diploma (inter-
nationaal vwo, red.) geneeskunde studeren in Maastricht, 
want daar is een Engelstalige richting. Hun jongere zoon 
tennist en ze brengt hem naar wedstrijden in en om Den 
Haag. ‘Zelf zoek ik een knutselclub, ik hou van haken en 
patronen tekenen om zelf kleding te maken.’ 

Ze kan natuurlijk aansluiten bij de Breiclub in het wijk-
centrum op donderdagochtend. Maar misschien hebben 
de lezers nog suggesties. Stuur ze naar redactiewijkwijs@
gmail.com. 

 E VA VE E N E MAN   K AR E L VAN D E R B E NT

‘IK WIL NIET AARZELEN 
ALS IK NEDERLANDS 
SPREEK’

INBURGEREN

Nieuwkomers moeten mee kunnen doen in de Neder-
landse samenleving. Daarom vindt de overheid het  
belangrijk dat ze inburgeren. Ze leren dan onder meer 
de Nederlandse taal. Er zijn verschillende routes. 

 - De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. 
Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen 
maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. 
Tegelijk kunnen zij meedoen door (vrijwilligers)werk.

 - De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. 
Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. 
Ook worden zij voorbereid op het volgen van een 
mbo-, hbo- of universitaire opleiding.

 - De zelfredzaamheidsroute; een route voor inburge-
ringsplichtigen waarvoor route 1 en 2 te moeilijk is. 
Zij leren de Nederlandse taal op een lager niveau 
(A1). Deze mensen worden voorbereid om (op een 
eenvoudige manier) mee te doen in de Nederlandse 
samenleving.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is on-
derdeel van alle leerroutes. 

Bron:  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburge-
ren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering

25WIJKWIJS  NO 4  2023



Bij de Be Pals Prinses Juliana Scouts besteed je je vrije tijd van Bever 
tot Roverscout op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben 
veel plezier met elkaar en leren samenwerken en respect hebben voor 
de  ander.  Je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren.  

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

 Zaterdag van 10:00-12:30 uur: 
  Beverbabbelaars Bevers, meisjes en  jongens van 5 tot 7 jaar
  Speurdershorde Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar
  Zonnestralen Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar

 Zaterdag van 14:00-16:30 uur: 
  Woudwachters Welpen, meisjes en jongens van 7 tot 11 jaar
  Bosgeuzen Scouts, jongens van 11-15 jaar
  Phoenixvendel Scouts, meiden van 11-15 jaar

 Vrijdag van 19:30-22:00 uur: 
  Dhaulagiri Explorers, meiden en jongens van 15 tot 18 jaar

SCOUTINGGROEP  
BE PALS PRINSES JULIANA

Ons groepshuis vind je aan de 
Laan van Poot 93 (tegenover de 
speeltuin in de Bosjes van Poot). 

Kijk voor meer informatie op 
onze website www.bepals.nl of 
neem telefonisch contact op met 
Roger Gielisse via 06-5066 5589.

ONTDEKKEN
DIE SCOUTING HEET?

WIL JIJ DE WERELD 
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Joke van der Brug is taalcoach of gesprekspartner van taalmaatjes. In die hoedanigheid spreekt ze 
gedurende een jaar elke week één uur Nederlands met een anderstalige. Avni Mewar uit het vorige 
artikel was een van hen. Joke werkte in HR bij verschillende organisaties. Ze heeft een goed taal-
gevoel, kon goed opstellen schrijven. En ze leest veel.

Op mijn vraag: ‘Wat doet een taalcoach?’ reageert Joke 
met: ‘Die praat met anderstaligen. Ik geef geen les, ik kan 
wel eens wat uitleggen.’ Joke is al ruim tien jaar verbonden 
met het Gilde SamenSpraak, een project van de gemeente 
Den Haag. Via een vriendin kwam ze erbij en ze is er nog 
steeds omdat ze er zelf veel van leert. 

Gespreksstof
Het Gilde regelt de match en mailt haar de gegevens van 
een nieuwe kandidaat, nog zonder naam. Joke maakt 
daarna een afspraak voor een persoonlijk kennismakings-
gesprek. De klik moet wederzijds zijn, en dat is meestal 
zo. Tijdens de wekelijkse ontmoeting spreken ze over 
wat de anderstalige interesseert. ‘De student bepaalt 
waarover we het hebben,’ benadrukt Joke, al heeft ze wel 
wat thema’s achter de hand. ‘Vaak vinden ze het leuk om 
in het Nederlands over hun eigen land te praten, of over 
het eten,’ en dat moedigt ze aan. ‘Er was een Egyptisch 
meisje dat vertelde over het Egyptisch huwelijksrecht, 
iemand anders beschreef tot in detail een boeddhistische 
crematieplechtigheid. Avni keek terug op Indiase huwe-
lijksgebruiken, en gaf recepten voor groentegerechten. 
Voor mij zijn het allemaal verhalen waardoor mijn wereld 
groter wordt.’ 

Iemand merkte op dat Nederlanders altijd over het weer 
praten. ‘Toen heb ik een lijstje gemaakt van uitdrukkingen 
en gezegdes die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld 
De regen komt met bakken uit de hemel. Ook heb ik wel 
eens een lijst gemaakt met specifieke uitdrukkingen als 
Eendracht maakt macht.’

Moeilijke taal
Nieuwkomers hebben gelijk als ze Nederlands een moei-
lijke taal vinden, meent ze. ‘Vergelijk maar met Pools, dat 
is een taal zonder lidwoorden, die hebben wij wel. Voor 
grammatica zijn er regels, voor werkwoorden zijn die 
weinig eenduidig. Denk aan onregelmatige werkwoorden 
als schrijven - schreef - geschreven. Het is niet schrijven - 
schrijfde - geschrijfd.’ Een misverstand in de taal betreft 
vaak de uitspraak van de ‘eu’, de ‘ui’ en de ‘u’. ‘Die laatste 
klank geeft vaak hilariteit als het over de ‘huur’ of ‘huren’ 
gaat, als de ‘u’ als ‘oe’ wordt uitgesproken. Dan moet ik 
uitleggen dat ‘hoer’ of ‘hoeren’ in het Nederlands toch 
een andere betekenis heeft.’ 

Straattaal komt niet voor, de nieuwkomers spreken met 
haar standaard Nederlands. Dat is logisch, vindt ze, want 
ze komen bij haar om het goed te leren, zij let erop. Haar 
advies als taalcoach? ‘Praat met elkaar.’

  E VA VE E N E MAN    K AR E L VAN D E R B E NT

INBURGEREN

PRAAT
MET ELKAAR

Ж

‘ DE STUDENT BEPAALT 
WAAROVER WE HET HEBBEN’
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BUURTBEWONER IN BEELD

Ooit gegrepen door de vraag naar de zin van het bestaan en dat nooit meer los kunnen laten. Dat 
overkwam Peter Gobets, sinds kort woonachtig in de Stokroosstraat. Hij meldde zich in de redac-
tiemail met de vraag of Wijkwijs geïnteresseerd is in zijn project Zero. Nieuwsgierig naar wat dat 
inhoudt zoek ik hem op.
 
Nog voordat ik hem een vraag kan stellen excuseert Peter 
zich voor zijn taal. Hij is van Nederlandse afkomst, gebo-
ren in Suriname en opgegroeid in de Verenigde Staten. 
Hoewel hij goed Nederlands spreekt, moet hij nog wel 
eens zoeken naar een woord. 

Zoektocht in het westen
Op mijn eerste vraag of het project een hobby is of iets 

anders corrigeert Peter mij direct: ‘Het is een levenswerk. 
Ik ben al 50 jaar bezig met de algemene zoektocht naar 
de reden van het bestaan en het mysterie van het heelal. 
Toen ik 20 was, was ik in paniek: wat gebeurt er allemaal? 
Dat is de leeftijd waarop je gaat nadenken over het leven. 
Ik woonde nog thuis. Plotseling besefte ik dat ik het huis 
uit moest en moest gaan werken, dat er allerlei ellende 
in de wereld was en dat je sterfelijk bent. Mijn ouders 

EEN 
LEVENSLANGE 
ZOEKTOCHT 

  MARJA STAM    K AR E L VAN D E R B E NT
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konden me niet helpen. Toen dacht ik: iemand zal het 
antwoord wel weten. Als ik maar genoeg lees, kom ik 
er wel achter.’ Maar helaas, lezen hielp hem niet verder. 
Hij werd alleen maar meer confuus. Ook in de filosofie 
beweerde iedereen wat anders. Hij besloot scheikunde 
te studeren. Peter: ‘Ik dacht dat die mensen wel zouden 
weten hoe het zit, zodat ik dan misschien dichter bij het 
antwoord kon komen.’

Zoektocht in het oosten
Zijn oudere broer attendeerde hem op Alan Watts, die 
zich als een van de eersten had verdiept in de oosterse 
(zen-)filosofie. Het waren de 60-er jaren, de hippietijd. 
Peter heeft hem een keer horen spreken, las zijn boeken 
en vond met de eigen antwoorden van Watts een nieuw 
spoor: het menselijk bestaan binnen die oude filosofie 
die al duizenden jaren bestond. Peter had veel tijd 
om te lezen en kwam uit bij de ontwikkeling 
van de ideeën daarover in India. Maar hij 
besefte al snel dat het in het oosten nog 
verwarrender was, omdat er zoveel 
scholen waren en ook daar beweerde 
iedereen weer wat anders. 

De kernvraag
Peter: ‘Het hindoeïsme was verhelderend 
maar sprak me niet aan vanwege de vele 
aannames, zoals van de eeuwige ziel. Het 
Boeddhisme kwam op, zette zich tegen het 
hindoeïsme af en bevroeg die aannames stelselmatig. 
Totdat er niets overblijft. De kern van het Boeddhisme 
is de leegte. Voor mij was daarmee het kringetje rond. 
Hoe? Door het ontstaan van het wiskundige getal 0. Dat 
is uitgevonden in India, daar is geen twijfel over. Maar 
dat gebeurde in een periode dat het Boeddhisme hoogtij 
vierde als stroming. De kernvraag voor mij was: zou het 
kunnen dat men in India op het idee van het getal 0 is 
gekomen door de filosofie van het Boeddhisme, te weten 
de leegte, het ‘niets’?’  

Het bewijs
Dat Peter op deze gedachte was gekomen was natuurlijk 
leuk, maar hoe bewijs je dat? Vanaf dat moment is hij 
onderzoek gaan doen. Hij vond kleine stukjes en beetjes, 
onder andere door historische ontwikkelingen naast 
elkaar te zetten. Toen moest het grondiger, op basis van 
een (werk)hypothese: zou het kunnen dat de filosofie van 
het Boeddhisme de uitvinding van het getal 0 op de een 
of andere manier gefaciliteerd heeft? En het tegenover-
gestelde: zou het kunnen dat in andere culturen, waar die 
filosofie van de leegte niet was, of het idee van het niets 
verworpen was, zoals bij de Grieken, daarom de 0 niet is 
uitgevonden?’ Hij vond bewijs in beweringen van onder 
anderen Aristoteles en Parmenides. De Grieken waren 

heel praktisch: het niets kan niet iets zijn. Tot op de dag 
van vandaag vind je deze filosofie van de logica terug in 
de Westerse wetenschap.

Het project Zero
Peter maakte nog vele omzwervingen om puzzelstukjes 
te verzamelen, totdat hij op het punt kwam dat het zo-
veel was, dat hij hulp nodig had. Een vriend raadde aan 
om fundamenteel academisch onderzoek te doen, maar 
daarvoor was een stichting noodzakelijk. Het lukte hem 
om een bestuur te vormen. ‘Voormalig ambassadeur Eric 
Niehe - broer van - werd voorzitter, ik werd secretaris.’ De 
stichting is eind 2016 gelanceerd en biedt Peter het platform 
dat hij nodig heeft. Toch was het vanaf dat moment nog 
steeds niet gemakkelijk. Hij ondervond veel weerstand 
in de academische wereld. Wie is geïnteresseerd in het 
getal 0? Peter: ‘Iedereen onderzoekt iets, maar niemand 

onderzoekt het niets. Maar voor mij gaf dit het 
antwoord op de vraag naar de betekenis van 

het bestaan: er ís geen fundament, in de kern 
is alles leeg. Je moet er lang over nadenken 
totdat je begrijpt wat ze daarmee bedoelen. 
Vanaf dat moment gaat het gewone leven 
gewoon door, functioneer je in de maat-
schappij, maar kun je het relativeren tegen 

de achtergrond van diepere inzichten.’ *

Een boek
Twee internationale workshops van de stichting 

vergrootten het enthousiasme bij anderen en leidden tot 
de conclusie dat er een boek moest komen, een zogenoem-
de monografie. Daarin vertellen verschillende schrijvers 
dat zij het eens of oneens zijn met de stelling. Maar het 
uitgeven van het boek was een taai proces. Peter: ‘We lie-
pen steeds tegen de afwijzing van de academische wereld 
aan die niets van de oosterse filosofie wilde weten.’ Toch 
is het uiteindelijk gelukt. Het boek komt begin volgend 
jaar uit en heeft als titel: The Origin and Significance of 
Zero; an Interdisciplinary Perspective. Peter: ‘Want het 
gaat ook over de betekenis van het getal 0. Zonder 0 is 
er geen digitaal tijdperk.’ Het geeft hem veel voldoening.

Inmiddels is Peter al weer enige tijd met pensioen en doet 
hij het iets rustiger aan. Sinds hij in de Bloemenbuurt 
woont, verkent hij op de fiets zijn nieuwe omgeving. Maar 
het onderzoek laat hem niet los. ‘Het is net als de 
omtrek van de 0, een oneindig verhaal.’ Ж

MEER WETEN?

 www.TheZeroProject.nl 

*  Boeddhistische concepten - Wikipedia 

*  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sunyata

NAAR HET 
ULTIEME 

ANTWOORD
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Op de plek van Hans Kip op de Goudsbloemlaan is na de zomervakantie de nieuwe afhaalzaak  
Z’AHA Deli verschenen. Groenten in al hun verscheidenheid en met al hun smaken staan er cen-
traal. De zaak wordt gerund door Justine Stuker en Sophie van der Heiden.
 
Justine is van huis uit chefkok (vegan chef), Sophie architect 
en daarnaast (nog steeds) deeltijd docent wiskunde. Ze 
kennen elkaar door de vriendschap tussen hun kinderen. 

Alle ruimte voor eigen ideeën
‘Ik ben de afgelopen jaren bij heel wat restaurants kok 
geweest,’ vertelt Justine, ‘bij Braadstaal in de Rein-
kenstraat, Lemongrass op Scheveningen en hiervoor bij 

vegan lunchroom Foam in de Frederikstraat. Gaandeweg 
kwam ik erachter wat voor mij echt van belang was in 
mijn werk. Bijvoorbeeld dat ik echt geen enkele feeling heb 
met het bereiden van vlees; dat ik juist heel enthousiast 
word van alle mogelijkheden die koken met groenten 
en kruiden bieden; en dat ik de vrijheid wil hebben om 
mijn eigen ideeën over koken uit te voeren.’ Foam 
veranderde tijdens de COVID-19 lockdown in een 

IN DE ETALAGE

ZALIG 
GEZOND EN 
DUURZAAM

  TAKE PAD D I N G    K AR E L VAN D E R B E NT

Z’AHA DELI VRIENDELIJKE 
VEGAN AFHAALWINKEL 

→
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Laan van Meerdervoort 709  |  2564 AC Den Haag  |  Tel. 070 - 346 93 08  |  info@vanpeppen.nl

Verzekeringen  |  Pensioenen  |  Hypotheken  |  www.vanpeppen.nl

sinds 1945

 
Van Boetzelaerlaan 1 

Den Haag 
T 070-3558400 

www.korffdegidts.nl
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veganistische Deli, zo kwam Justine op het idee om een 
eigen vegan Deli te beginnen. Toen het pand aan de 
Goudsbloemlaan vrijkwam was dat de uitgelezen kans 
om haar droom te verwezenlijken.

Zo min mogelijk negatieve impact
Justine wilde dit nieuwe avontuur niet alleen aangaan en 
zo kwam Sophie in beeld. Sophie wilde naast het onderwijs 
nog een andere maatschappelijke functie vervullen, ze wist 
alleen niet zo goed wat. Toen ze het vrijstaande pand aan 
de Goudsbloemlaan zag was ze om. ‘Koken met groenten 
is ontzettend lekker, enorm gevarieerd en heel gezond,’ 
aldus Sophie. ‘Tegelijkertijd doen we het ook vanuit de 
overtuiging dat we zorgvuldiger moeten omgaan met de 
wereld om ons heen. We bereiden ons eten zo eerlijk en 
duurzaam mogelijk. In de eerste plaats door alleen vegan 
te koken, daarnaast door vooral lokale producten in te 
kopen en met de seizoenen mee te koken. We proberen 
daarbij ook zo min mogelijk eten weg te gooien en zo min 
mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.’

Grote variatie
Tijdens het interview wordt volop gekookt en begint het 
steeds lekkerder te ruiken in de winkel. De gele bietjes 
komen versgebakken uit de oven, de pompoensoep staat 
zachtjes op het fornuis te pruttelen en Justine draait 
ondertussen de zeer populaire verse hummus in de keu-
kenmachine. Wat kun je zoal krijgen? 

Er is een kleine vaste kaart met sandwiches, tabouleh, 
gegrilde groenten en allerlei lekkere smeersels. Daarnaast 
is er een steeds wisselend assortiment, dat bijvoorbeeld 
ook wijzigt van frisser naar steviger eten afhankelijk 
van het weer. Er is altijd een maaltijd van de week en 
een soep van de dag. En verder kun je zelf een variatie 
aan gerechten bestellen uit de vitrine, in een groot of een 
klein bakje; Justine en Sophie helpen de klanten graag bij 
het kiezen wat bij elkaar past. Naast saladebowls zoals 
de Hummus bowl, Mediterrane salade bowl of Sushi rijst 
bowl, kun je ook je eigen salade samenstellen. De prijzen 
zijn vriendelijk, vergelijkbaar met uitgebreid zelf bood-
schappen doen bij de supermarkt, een complete (flinke) 
maaltijd kost €  12,95. 

Wauw-effect
De vitrine ziet er om te watertanden uit, vol met prachtige 
schalen met eten in alle kleuren van de regenboog. ‘We 
benadrukken eigenlijk nauwelijks dat ons eten vegan is,’ 
zegt Justine. ‘Het idee is dat de mensen hier binnenlopen 
en denken: wauw wat ziet dat er allemaal fantastisch uit! 
Heel veel mensen komen terug, we werken echt al aan een 
vaste klantenkring. Er blijkt een niche voor duurzaam en 
gezond afhaaleten hier in de buurt.’

Naast de groentegerechten verkoopt Z’AHA ook suiker- 
en glutenvrije taartjes, naast lekker ook heel geschikt 
voor mensen met voedselallergieën. Ook zijn er produc-
ten van kleine ondernemers uit de buurt te koop, zoals 
cacao, miso, vegan kaas en Fritz Kola. Voor de lunch zijn 
er verschillende vegan broodjes te krijgen. 

Borrels, buffetten en maaltijden
‘En vergeet vooral niet onze cateringmogelijkheden te 
noemen!’ zegt Justine. ‘We cateren zowel grote als kleine 
groepen. Met kerst maken we een compleet verzorgd 4 
gangen diner dat de mensen kunnen bestellen.’

Zijn er nog wensen voor de toekomst? ‘We zoeken nog 
buurtbewoners die het leuk vinden om in de tuin direct 
achter onze winkel groente te verbouwen voor eigen 
gebruik. Lijkt dat je wat? We horen graag van je!’  

Ж

ADIEU HANS KIP & MEER

Na 11 jaar heeft Hans ‘Kip’ Jillessen de 

Goudsbloemlaan verlaten. Hans Kip was 

naast het vaste adres voor vele buurtbe-

woners voor hun kip en maaltijden ook 

aanspreekpunt voor vooral de oudere 

bewoners uit onze wijk. Je ei kon je altijd 

kwijt bij Hans Kip. Zijn grote klantenbestand kwam daarom 

geregeld ook even binnen voor een praatje, zonder per se 

iets te kopen. Klanten kwamen van Scheveningen tot Kijkduin 

bij hem langs voor zijn speciale ‘Gildehoen’. 

Hans heeft 50 jaar gewerkt; hoog tijd voor een welverdiend 

pensioen. Hij is niet achter de geraniums gaan zitten. Zijn tijd 

besteedt hij nu aan klussen bij zijn dochter en aan zijn vriendin 

in de Stokroosstraat. Alhoewel woonachtig in Zoetermeer is 

Hans dus nog geregeld in de buurt, grote kans dat je hem nog 

eens tegen het lijf loopt!
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In de tuin van SunSunCoffee zitten Daphne Wijstok en ik heerlijk in de zon met een chai latte en 
wat lekkers erbij. We genieten beiden met volle teugen van het vertraagde leven van dat moment. 
Buiten leven vindt ze heerlijk: ze komt net terug uit Spanje, waar ‘het leven zich zoveel als moge-
lijk buitenshuis afspeelt, zelfs in de winter. Dan trekken de Spanjaarden een dikke jas aan en gaan 
met een kleedje over hun benen buiten zitten.’ Met een twinkeling in haar ogen en een brede grijns 
voegt ze eraan toe: ‘Ik vind dat echt wel iets hebben!’

Daphne heeft een nomadenbestaan geleid, ze heeft veel 
over de wereld rondgetrokken. Dat vrije past ook bij haar: 
‘Ik kan niet zo goed tegen structuren, het maatschappelij-
ke stramien en dingen “moeten”.’ Daarom past het leven 
in Spanje, waar ze een paar jaar heeft gewoond, haar 
ook zo goed. De mensen daar verstaan de kunst van het 
combineren van de ‘mañana mañana’ houding met hard 

werken en geven ook een heel andere invulling aan hun 
vrije tijd. Familie en vrienden staan op nummer één en 
het relaxte sociale leven neemt een prominente plaats in 
binnen hun bestaan. 

Terug naar haar roots
Ooit heeft ze in een sessie waarin ze terugkeerde naar eer-

‘ MET WANDELEN 
HELP IK ANDEREN 
DE AANDACHT 
NAAR BINNEN TE 
BRENGEN’

ONDERNEMERS UIT DE BUURT

  MAR IJA KO C E TAN OVI C    K AR E L VAN D E R B E NT

MINDFUL OP PAD MET  
DAPHNE WIJNSTOK
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dere levens gehoord dat ze zou afstammen van zigeuners. 
Dat verbaast haar helemaal niets met haar voorliefde voor 
Spanje: er wonen veel zigeuners en de flamenco muziek 
heeft een magische aantrekkingskracht op haar. 

Na opgegroeid te zijn in de Klimopstraat heeft Daphne 
in verschillende delen van Den Haag gewoond. Behalve 
in Spanje, woonde ze in Engeland en zowaar ook in Hee-
renveen – of all places. Nu is ze met haar partner weer 
terug in de heerlijke wijk waar ze haar jeugd heeft door-
gebracht. Ze geniet van de mooie plekken en mensen in 
de Bloemenbuurt. 

Toeschouwer van een vervelend tafereel
Leven in Nederland brengt ook een andere dimensie met 
zich mee, namelijk die van verbazing. Zo ging ze onlangs 
met haar moeder naar een bankfiliaal waar ze getuige 
waren van een boeiende vertoning. Het leken wel scenes 
uit een toneelstuk waarin verschillende spelers volledig 
uit hun dak gingen. Pure frustratie en irritatie maakten 
dat twee klanten onafhankelijk van elkaar hun emoties 
niet in bedwang konden houden en vreselijk tekeer gingen 
tegen de bankmedewerkers. 

Het valt haar sowieso op dat de mensen hier in Nederland 
hun zachte kant minder aanspreken en weinig in harmonie 
met de natuur leven. Ze had de hoop dat we de rust en 
het genieten van de natuur ook na corona vast zouden 
houden, maar helaas zijn die zaken weer snel weer uit de 
samenleving verdwenen. ‘Kijk bijvoorbeeld ook eens naar 
een gemiddeld praatprogramma. Ik vind het hartstikke 
goed dat iedereen zijn mening kan en wil geven, maar ik 
mis het echt luisteren naar elkaar.’

Huilen om iets veel diepers
Het luisteren naar de ander zet ze in als kwaliteit in haar 
werk als coach en trainer. Daarnaast is ze 15 jaar geleden 
begonnen met trauma- en verliesverwerking toen ze in 
aanraking kwam met vrouwen met een vluchtelingen 
achtergrond. Ze gaf hun Nederlandse taalles en startte 
met hen een samen koken voor de buurt project op. ‘Tij-
dens het koken stond ik naast een vrouw die uien aan 
het snijden was, maar overduidelijk om iets heel anders 
aan het huilen was. Ik was onder de indruk van het ver-
haal dat ik toen te horen kreeg en van alle verhalen van 
andere vluchtelingen. Om hen nog beter te begrijpen en 
te kunnen ondersteunen ben ik me gaan verdiepen in 
trauma- en verliesverwerking.’

Door haar werk met vluchtelingen is ze ervan overtuigd 
geraakt dat wij niet kunnen volstaan met hen in een huis 
te plaatsen en mee te laten doen met de Nederlandse 
maatschappij. ‘Het is belangrijk dat wij begrijpen dat 

zij uit een heel ander systeem komen waar trauma van 
generatie op generatie doorgegeven kan zijn; en dat ze 
zich vaak los willen maken van dat systeem, maar het 
niet altijd kunnen.’ Wij kijken naar de nieuwkomers en 
hebben een mening over hen, maar dat geldt volgens 
haar ook andersom. ‘De nieuwkomers kijken ook naar 
ons, naar onze gebruiken, ons eten, ons weer en vinden 
dat regelmatig raar. En we zijn soms ook raar,’ voegt ze 
er gierend van het lachen aan toe. Ik herken dat, de koek-
trommel gaat hier na een koekje dicht. Ze hoopt dat we 
niet slechts focussen op elkaars verschillen, maar vooral 
kijken waar we de verbinding met elkaar kunnen vinden. 

Helpen zit in de genen
Op mijn vraag waar haar behoefte vandaan komt om 
anderen te helpen antwoordt ze dat ze dat met name van 
haar vader heeft. Hij was directielid Logistiek bij PTT 
Post en daarnaast jeugdscout voor Feyenoord en ADO 
Den Haag en voetbaltrainer. Hij was altijd bezig om jon-
ge jongens op de rails te krijgen of te houden met sport, 
hun achtergrond maakte niet uit. Hij wilde graag leraar 
worden, maar dat mocht niet van zijn ouders. Daphne is 
nu zelf trainer: ‘Dat schuurt er toch een beetje tegenaan.’

Als zzp’er richt ze zich op het geven van trainingen in 
grip op verzuim, preventie, duurzame inzetbaarheid 
en signalering van stressklachten. Het goede gesprek 
is daar een groot onderdeel van. Ook coacht ze graag,  
waarbij stress en burn-out een belangrijke focus is. In 
Spanje heeft ze een goede vriendin, die een succesvol 
zakenvrouw was begeleid in een periode van burn-out; 
zodoende heeft ze van heel dichtbij de gevolgen hiervan 
gezien. Aansluitend heeft ze een verdiepende coach-op-
leiding gevolgd in België waarin het neurologische aspect 
veel aandacht kreeg. Daardoor kan ze als casemanager 
ziekteverzuim werkgevers en werknemers in een vroeg 
stadium adviseren bij de signalering van stressklachten.

Mind Walk®
Daphne geeft tweewekelijks een Mind Walk® waarbij ze 
met een kleine groep de duinen, het bos of de stad ingaat. 
Tijdens de wandelingen worden de deelnemers zich bewust 
van de natuur: wat doet het fluiten van de vogels met je 
of het vallen van de bladeren? Maar ook: hoe verloopt 
je ademhaling en welk effect heeft dat op de mate van 
ontspanning die je ervaart. Mind Walk® is een combinatie 
van bewust wandelen, laagdrempelige yoga, thai chi en 
soms meditatie. In de nabije toekomst wil ze dergelijke 
wandelingen ook voor kinderen organiseren, om hen op 
een speelse manier kennis te laten maken met de natuur.

Meer informatie op  www.wijnstoktraining.nl/
mindwalk

Ж
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LUCHTGEDROOGD PREMIUM HARDHOUT

info@slowwwood.nl   www.slowwwood.nl

Ons Eucalyptus haardhout komt uit Zuid-Afrika uit goed georganiseerde bronnen.
Deze plantages zijn FSC® 100% gecertificeerd. Het FSC-keurmerk van de Forest Stewardship Council®
geeft aan dat het hout afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos,

volgens normen voor milieu (duurzaam), sociale omstandigheden en economie.

Daarnaast steunt SlowWwood de lokale gemeenschappen door opleiding en begeleiding in
bosbeheer, werkgelegenheid en woonruimte. Het resthout wat tijdens de productie van ons hoofdprodukt

(hout voor GWW-sector) vrijkomt wordt verwerkt naar haardhout. Gekloofd en in kratten gepakt.

Brandeigenschappen
De Eucalyptus soorten die wij gebruiken hebben een gemiddelde dichtheid van 900 kg/m³ en

branden daardoor 2 keer langer dan de gebruikelijke hardhout soorten zoals eiken, beuken of essen.

De SlowWwood Eucalyptus soorten hebben een calorische waarde van 21,3 MJ/kg en geeft
warmte wat gelijk staat aan 400 m³ gas. Een gemiddeld gezin verbruikt 4-6 m³ gas per dag

voor verwarming en met de huidige gasprijs geeft dit een behoorlijke besparing.

Hout stoken en CO²
Wanneer hout verbrand wordt komt er CO² (kooldioxide) vrij en ook tijdens het vervoer 

naar uw kachel is er CO² uitstoot. Door aanplanting en teruggroei in onze plantages wordt 
CO² gebonden en O² (zuurstof) uitgestoten. In de plantages worden ongeveer 1000 bomen
per hectare (1 hectare = 1,5 voetbalveld) aangeplant en deze binden 20 ton CO² per hectare

per jaar, dus na 15 jaar (kapleeftijd) hebben zij 300 ton CO² per hectare vastgelegd.

Als we uitgaan dat een kubieke meter Eucalyptus hout bij verbranding ongeveer 450 kg CO²
uitstoot, dan valt dit in het niet bij de hoeveelheid CO² die gedurende de groei gebonden wordt.

Wij kunnen dan ook stellen dat deze haardhoutvariant CO² neutraal is!

Voordelen van SlowWwood openhaardhout

Uit duurzaam bosbeheer

Brandtijd 2 keer langer dan Europese hardhout

Makkelijk aan te steken

Vochtpercentage < 20%

Zon- en luchtgedroogd

Niet ovengedroogd dus geen CO² uitstoot

Gewicht van 600-625 kg per krat

Uit voorraad leverbaar bij u thuis

Voordeligste op de markt

Aanbiedingen vanaf 5 kratten

De afmeting van de kratten zijn 80 x 120 x 120 cm

Totaal 1,15m³
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POSTADRES / SECRETARIAAT

Leen van der Heijdt
Anemoonstraat 25 - 2565 DD  Den Haag

 070 - 360 37 25 (dinsdags 10.00 - 12.00 uur)
 wijkberaad@dehyacint.nl

    dehyacint.nl
      facebook.com/bloemenbuurt

   twitter.com/wbbloemenbuurt

   Hoplr.com/bloemenbuurt

BESTUUR

Jan Vonk, voorzitter
 voorzitter@dehyacint.nl

Geert van Drimmelen, penningmeester
 penningmeester@dehyacint.nl

Marja van der Werf, bestuurslid communicatie
tevens waarnemend secretaris

 marjavanderwerf@dehyacint.nl

Marcel van Guldener, bestuurslid
tevens contactpersoon stakeholders in de Bloemenbuurt

 marcelvanguldener@dehyacint.nl

Paul van den Berg, bestuurslid
tevens bestuursvertegenwoordiger wijkgebouw en 
bestuursvertegenwoordiger Werkgroep Omgevingswet

 paulvandenberg@dehyacint.nl

Paul Verdiesen, bestuurslid
tevens beheerder Fietsenstalling Goudsbloemlaan

 paulverdiesen@dehyacint.nl

Frank Dessens, bestuurslid
 frankdessens@dehyacint.nl

LOKAAL 7

Informatie en reserveringen
Ien Biesot  ientjebiesot26@hotmail.com

BEHEER WIJKCENTRUM

zaalhuren@dehyacint.nl

WERKGROEPEN

WG VERKEER + RUIMTELIJKE ORDENING

Frank Dessens    frankdessens@dehyacint.nl
 

BLOB (DUURZAME BOMEN- EN BLOEMENBUURT)
Lars Nanninga  duurzameblob@gmail.com

    www.facebook.com/duurzameblob/

WERKGROEP VERKENNING OMGEVINGSWET
Johan van Arragon  johanvanarragon@gmail.com

WIJKBERAAD BLOEMENBUURT 'DE HYACINT'

GEMEENTELIJK CONTACTCENTRUM 

 140 70  (keuzemenu)    denhaag.nl 

 contactcentrum@denhaag.nl 

 

STADSDEELKANTOOR SEGBROEK

Fahrenheitstraat 190, 2561 EH  Den Haag 

 140 70 

STADSDEELWETHOUDER

Robert van Asten   robert.vanasten@denhaag.nl 

 

SERVICEPUNT XL

Voor vragen over zorg, werk, financiën, jeugd, ouder worden 

en vrijwilligerswerk. Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant

 wijkcentrumlindenkwadrant@voorwelzijn.nl

    voorwelzijn.nl

BURENHULP

 070 – 336 47 16

SPOEDEISENDE HUISARTSENHULP 

Avond, nacht, weekend

 070 - 346 96 69 

  

ALARMNUMMER HULPDIENSTEN

 112 

 

POLITIE (GEEN SPOED) 

Bureau Segbroek 

 0900 - 8844 

WIJKAGENT

Zuhal Gunes zuhal.gunes@politie.nl

 

BRANDWEER (GEEN SPOED)

 0900 - 0904

DIERENAMBULANCE DEN HAAG E.O. 

Avond, nacht, weekend 

 070 - 328 28 28 

 

WIJKBUS SEGBROEK 

Aanmelden en informatie (ma – vr, 08.00 - 10.00 uur) 

 070 - 368 50 70 

AV 070 (VOORHEEN TAXIBUS) 

 0900 - 0345

GROF VUIL 

Op afspraak gratis opgehaald

 070 - 366 08 08 
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Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m2) op de eerste 
etage van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 
met vergaderwerkplek en workshopfaciliteiten. Er kan 
vergaderd worden door groepen tot 30 personen en 
er zijn 4 flex(werk)plekken ingericht voor maximaal 8 
personen per dag. De basisvoorzieningen omvatten 
het gebruik van internet via Wifi, printer, flip-over en 
koffie/thee. Een beamer is in overleg beschikbaar.

Voor vragen, tarieven of reserveringen kunt u mailen 
naar Ien Biesot:  ientjebiesot26@hotmail.com

SLUITINGSDATUM KOPIJ
26 november 2023

VERSCHIJNINGSDATUM WIJKWIJS NR. 5
22 december 2023

ONTHULLING 
KUNSTWERK 
HYACINT-
PAVILJOEN 
VROLIJKE KINDERTEKENINGEN ALS 
BASIS VOOR DE COMPOSITIE 
Kijk Isaura, Fiene, Bo en Daan eens staan glunderen naast 
stadsdeeldirecteur Segbroek Daniel van Drunen! Samen 
hebben ze zojuist het kunstwerk in het paviljoen van de 
Hyacinttuin onthuld. Hun bloementekeningen en die van 
zes medeleerlingen van de Zonnebloemschool vormen 
het hart van de beschildering. Beeldend kunstenaar 
Margriet Snaterse vergrootte ze uit en bracht ze heel 
precies over op de twee middelste panelen. Dat werd 
meteen een vrolijke boel! 

Op de zijpanelen verwerkte Margriet alle bloemen van 
de straatnamen uit onze buurt. Een hele uitdaging, want 
het zijn er nogal wat en de ruimte was beperkt. Door ze 
allemaal even groot te maken en systematisch over de 
panelen te verdelen creëerde ze een evenwichtige com-
positie. Bij de kleuren liet ze zich leiden door de geel- en 
roodtinten uit de bloementekeningen van de kinderen. 

  E L I SAB E TH VAN E L S E N    K AR E L VAN D E R B E NT
1. Kweepeer; 2. Mispel; 3. Sparrenkegels; 4. Wilgenkatje; 
5. Eikel; 6. Elzenpropje; 7. Vlierbes; 8. Helikoptertje; 9. 
Beukennoot; 10. Cedercitroen; 11. Krent; 12. Dennenappel; 
13. Kastanje; 14. Dadel. Verticaal: Wintervoorraad.
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WIJKFESTIVAL 
2023  
HET WIJKFESTIVAL STOND DIT MAAL IN 
HET TEKEN VAN 100 JAAR WIJKGEBOUW

De zon scheen, het orgeltje speelde oude hits en in de 
Hyacinttuin was het een aangename drukte. Bezoekers 
leefden zich uit met Oud-Hollandse spelletjes als sjoel-
bakken en ballen gooien, smikkelden van lekkernijen 
als stroopwafels en pannenkoeken, en slenterden langs 
kraampjes waarin buurtbewoners hun waar aanboden. 
Het Bloemenkoor bracht enkele mooie liederen ten gehore. 

Ook waren er twee feestelijke gebeurtenissen: de onthul-
ling van het kunstwerk in het paviljoen in de Hyacinttuin 
en de bekendmaking van de winnaar van de prijsvraag 
fietsparkeren. Het festijn werd gesponsord door de Jum-
bo. Donderdag voor het festijn had het wijkberaad een 
samenwerkingscontract met de supermarkt gesloten. 
Voorzitter Jan Vonk en filiaalmanager Jordy van der Wielen 
bezegelden de overeenkomst met een ferme handdruk. 

UITSLAG PRIJSVRAAG FIETS PARKEREN
  
GROENE STALLING KOMT ALS WINNAAR UIT DE BUS 
Daar moeten we iets mee, dachten Nicole 
en haar man toen ze de prijsvraag lazen. 
Wat is hun oplossing voor het parkeren 
van de fiets in onze wijk? Nicole: ‘Ons 

idee is het maken van een duurzame fietsenstalling. Een 
overdekte plek waar een heleboel fietsen onder kunnen 
staan, met een mooi groen dak erop zodat de bijen, 
wespen en andere mooie insecten daar lekker kunnen 
rondscharrelen. De afvoer van het regenwater gaat wat 

makkelijker en de fietsen staan veilig en verroesten niet 
zo snel, wat op straat natuurlijk wel gebeurt. Niet een te 
hoge stalling zodat de jeugd er niet gaat hangen.’

Volgens bestuurslid Frank Dessens is het aantrekkelijke 
dat we het idee kunnen opschalen in de wijk en misschien 
zelfs kunnen uitrollen naar andere wijken. ‘Nu is het 
geprojecteerd bij het Goudenregenplein maar we willen 
bekijken of we het op meer plekken kunnen realiseren.’ 
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VAN VERKOOP A 
NAAR AANKOOP B

WIJ HELPEN U 
ER GRAAG MEE  


